
We gaan richting Kerstmis en daarom schrijf ik aan u die het lezen, om uzelf te
re-focussen, te kijken in uw eigen hart. Het licht is in de wereld gekomen om ons
leven te geven, vrede, vreugde en kracht om de wereld en alle wereldse zaken te
overwinnen. Crisis na crisis kunnen ons moe maken en verward, we zien veel
onrecht en onrechtvaardigheid. Echter wil ik u graag wijzen op uw eigen
mogelijkheid om uw gedachten en omgeving in te richten naar de vrede, Hij die
met Kerst in ons hart is komen wonen. Een zalig Kerst 2022 na Chr. toegebeden.
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Wat zijn wij mensen toch eigenwijs met onze zelfgerechtigheid. Er staat immers
geschreven: Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is
de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit. En God, die
gezegd heeft: ‘Laat er licht in de duisternis zijn,’ heeft in de duisternis van onze
harten geschenen. Hij heeft ons voorzien van Hemelse kracht door Zijn Geest en
ons vrede geschonken door Zijn Zoon. Waarom zouden wij het Woord van God
en Zijn Rechtvaardigheid willen verdraaien? En niet het ware Licht in onze
harten laten schijnen, voor elkaar, onze geliefden, ons land en de goede werken
te gaan doen die Hij heeft klaarliggen, voor een ieder van ons?

Ik neem u graag mee naar de andere drie onderwerpen, rijkdom, gezondheid en
liefde. Alles is zo anders in de ogen van de Allerhoogste God. Gods Wijsheid is
niet onze wijsheid, en onze wijsheid is dwaasheid in de ogen van de Here God.
Lees snel hoe God het allemaal bedoeld heeft voor zijn Geliefden. 



Vrede, diversiteit en verbinding is waarom wij wereldwijd het Kerstfeest gaan
vieren.  Uit de wereld en wereldse religies komt chaos, discriminatie en
verdeeldheid voort. Eeuw na eeuw zijn er mensen die andere mensen willen
overmeesteren met macht, geld en valse vrede.  Ze komen met valse
getuigenissen en verkeerde motivaties en hele natiën zijn ten onder gegaan
vanwege ongehoorzaamheid. Door het offer van God te aanvaarden,
aanvaarden we ook gelijk Zijn Vrede, alle mensen en worden wij gevuld met
Zijn Geest. De Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.
Tegen het einde zullen er vele religieuze mensen komen die niet Gods Geest
hebben en dit is één van de eindtijdtekenen. Niet om iemand angst aan te jagen
maar we leven nu in deze tijd. Tijdens een werkoverleg in het Stadshuis in 2018
mocht ik niet meer het woord Kerstmis of Kerstfeest noemen omdat ik dan een
groep mensen zou beledigen en ook dit jaar 2022 mocht ik niet praten over de
geboorte  van De  Here Jezus tijdens een event. Dit lukt mij natuurlijk nooit!    



Wat voor onrecht u ook meemaakt of meegemaakt hebt, Hij zal u openlijk recht
verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen. Tenslotte is God Rechter
over een ieder.  Niet alleen op de dag des oordeels maar ook juist nu wanneer wij
in gebed gaan en wij voor Zijn aangezicht aantreden zal de Here God zich boven
een ieder verheffen en recht spreken. De hemel zelf laat horen wat recht en
gerechtigheid is, want God is de enige rechter staat er in de Psalmen geschreven.
Keer op keer heeft de God van de Bijbel mij laten zien dat Hij inderdaad de
Rechtvaardige Rechter is. Hij bevrijdt ons door ons Zijn naam te schenken en door
de sterkte van deze Naam. Alleen Hij is Hoog verheven boven alle aardse rechters
en zogenaamde aardse goden en door enkel Zijn kracht zal God de zwakkere, de
wezen, de weduwen, de onderdrukte en de vluchteling recht verschaffen. Zijn
Naam is Jahweh, de Heilige van Israël. De God van de Levende, de God van
Abraham, Isaak en Jakob. Mijn Rechter, mijn Redder en mijn Vriend. 

 

 

 

 

 

 



Als gelovigen putten we onze hoop en kracht op de Here God. We zijn doordat
wij geloven instaat alles te doen. Gelukkig niet door onze eigen kracht maar de
kracht van de Heilige Geest die in ons gelovigen woont. Een Hemelse kracht van
de Helper en de Trooster. En juist in onze zwakte zullen we nieuwe kracht
ontvangen. Het is onze God die ons verlost van onze vijanden. Het is de kracht
van gebed dat we de werken van God zien in ons leven. En het is de kracht van
Zijn Naam. In Christus zijn we reeds meer dan overwinnaars omdat Hij in ons
woont en ons de weg heeft gewezen naar een vruchtbaar leven. Wanneer wij
met geest, ziel en lichaam op God blijven vertrouwen, zien wij Zijn kracht in ons
groeien en zo zullen wij herkennen en erkennen dat onze God ons nooit tekort
zal schieten of ons in de steek zal laten. Daarom is het zo belangrijk te weten dat
het ware licht ook komt met Hemelse kracht. Zo mogen wij beseffen dat onze
Rost en Fundament onwankelbaar is. Laten wij onvermoeid, Zijn
tegenwoordigheid zoeken. voor elk aspect van ons leven en voor ons Nederland.     

 

 

 

 

 

 



Er is op deze wereld een wereld van duisternis en een wereld van licht. In de
wereld van duisternis worden meisjes onderweg naar school verkracht omdat ze
moeten trouwen volgens hun religie en traditie. Vrouwen worden mishandeld en
hebben geen rechten in vele landen. In de wereld van duisternis is er corruptie,
fraude en moord. Gelukkig worden we gered door de goedheid en trouw van de
Here God. Voor de grondlegging van de wereld had Hij al een plan klaar en een
persoonlijk plan voor een ieder, die in Hem willen geloven. Hij stuurde in de
duisternis het ware Licht en op dit Licht mogen wij vertrouwen. Opdat wij
kinderen van het licht zullen zijn. Wij hebben daarom niks met de duisternis en al
het kwaad. Als kinderen van de Allerhoogste God mogen wij juist voor alle mensen
ons licht laten schijnen. Wij mogen ze de weg wijzen naar de ware en enige God.
Nu anno 2022 na Christus zien we vele mensen die zeggen dat goed slecht is en dat
slecht goed is, dat duisternis licht is en licht duisternis, dat bitter zoet is en zoet
bitter. Ook deze mensen verdienen het, om het ware Licht te ontvangen. Ze leven
in de duisternis maar als het Licht op hen valt zullen ze ontmaskerd worden en dit
grote Licht zullen zij zien volgens de geschriften. Ze zijn nu nog geestelijk in de
dood maar zullen opgewekt worden door het Levend en Krachtig Woord van God,
Jezus Christus en door Zijn Heilige Geest.

 

 

 

 

 

 

 

 



Al les wat  openbaar

wordt ,  is  l icht .  Zo s taat

het  ook geschreven :

‘S laper ,  word wakker !

S ta op u i t  de dood en de

Chris tus za l  u  l icht

geven . ’

E fez iërs 5 : 14



Wij zijn zo gewend aan onze materiële rijkdom dat we soms moeilijk voor
onszelf kunnen bepalen wanneer het genoeg is. Hier Leest u dat Agur de HEER
vraagt om een toegewezen deel: niet te veel en niet te weinig maar precies
genoeg om tevreden te zijn. Gods woorden zijn puur en zuiver, Hij beschermt
ieder die op Hem vertrouwt. Voeg niets aan zijn woorden toe, want dan straft
Hij u, omdat u een leugenaar bent. God, ik heb twee dingen aan U gevraagd en
geef mij die alstublieft voordat ik sterf: houd ongeloof en leugens bij mij weg,
geef mij armoe noch rijkdom, maar alleen wat ik nodig heb. Want als ik
verzadigd zou zijn, zou ik U misschien verloochenen door te zeggen: ‘Wie is de
Here ?’ 

Aardse rijkdom belemmerd ons de weg de ware God te vinden. Wanneer is
aardse rijkdom genoeg voor u? Blijven we ons hechten aan de aardse goederen
of gaan we ons hechten aan de ware en blijvende Wijsheid. Deze gaat gepaard
met verstand, kracht, maar ook met rijkdom en aanzien, duurzaam bezit en
gerechtigheid. De ware rijkdom, is leven in een land waar vrede regeert, waar
vreugde in ons midden is en waar we veilig kunnen leven naast elkaar en met
elkaar. Ware rijkdom is het leven zelf en als we naar het werelds nieuws kijken
dan gaat ons denken over in een overlevingsstand. Maar zo heeft God het leven
niet bedoeld. Jezus kwam ons leven geven en dit in overvloed. Dit is een
Hemelse rijkdom gemanisfest hier op aarde voor hen die willen leven naar de
wil van de Here God.     

 

 



Er kwamen allemaal blinde en lamme mensen naar Hem toe en Hij genas hen. Door
alle eeuwen heen zijn er zieken, geestelijke zieken, ongezonde systemen en landen
die ongezond zijn door dictatuur. De zieken zijn altijd in ons midden, daarom stuurde
God ons Jezus die ook vandaag ook geneest. Hij genees mensen, landen en brengt
gezonde structuren aan. Jezus kwam geen religie brengen en was ook niet bezig met
de plaatselijke overheid. Hij kwam hen die ziek waren genezen en Hij predikte het
Goede Nieuws van Gods Koninkrijk. Hij genas de mensen van alle ziekten en kwalen.
Hij is goed voor alle mensen die een zuiver hart bezitten. 

Wanneer we kijken naar de ongelovigen ogen ze gelukkig en gezond en lijkt hen alles
voor de wind te gaan, dit kunnen we lezen in Psalm 73. We kunnen jaloers worden op
mensen die gebonden zitten in hun religie met hun wereldse goden en zien hoe het
hele volk rekening met hen houdt. Maar als gelovigen in Jezus Christus Zoon van de
Levende God weten wij dat hun kracht hun god is en zelfs hun buik hun god is
geworden, weldoorvoed wordt door aardse voeding. Zo dragen zij hun trots als een
halsketting en zij steken overal de spot mee en spreken kwaadaardig over het
onderdrukken van andere mensen. Hun taal is gezwollen, trots en uit de hoogte. Zij
zetten een grote mond op tegen God, de Heilige van Israël en zij verachten de mensen
die ze zelfs manipuleren met hun leugens. Gelukkig houden we onze ogen gericht op
het Woord van God en geneest Hij ons te midden van de spotters, haters, klagers en
praters. Om zo een sterke leger te vormen, die stralen van gezondheid, zowel geest,
ziel als lichaam. Dit is ons erfdeel als kinderen van de Allerhoogste God. Hij is onze
Geneesheer.

 



Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde.
Wie blijft liefhebben, blijft één met God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet,
want God is Zelf liefde. Prijs de Here! De Here is een goede God. Zing lofliederen
voor Zijn Naam, Zijn Naam is de liefde zelf. Hier zijn drie Bijbelverzen waarin
staat dat God Zelf liefde is maar ook Zijn Naam. Jahweh, betekent, IK BEN en IK
ZAL ER ZIJN. Ook de Naam Jezus betekent God Redt. God redt ons door Zijn
Liefde, trouw en goedheid. Vele mensen willen deze vrijheid ontvangen maar
door onwetendheid blijven ze slaven van de zonde en de wereldse afgoden. Elk
mens mag vrij zijn en slavernij is reeds 2000 jaar geleden afgeschaft. De ketens
zijn verbroken en de banden van de dood ook door Jezus volbrachte werk aan
het kruis en de Liefde en het Leven mag nu zegenvieren. Wij mogen de liefde
uitstralen.

Er staat geschreven: Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar
liefhebben, leeft God in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig.
Daarnaast is het evangelie, Gods Goede Nieuws verwoord in een en wel de
volgende Bijbelvers: Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn
enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat
maar eeuwig leven heeft. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons
is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw
leven geven. Er is een goddelijke liefde die ons mag wonen en deze Liefde is
geduldig, vriendelijk, niet jaloers. Deze liefde zij is niet blij met onrecht, maar
juist met de waarheid. Deze liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen,
verwacht het altijd van God en houdt stand. De liefde waarover het hier gaat, is
niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn
Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding
tussen God en ons weer goed te maken.



‘Ik ben de weg,
de waarheid en
het leven,’
antwoordde
Jezus, ‘Ik ben
de enige weg
tot de Vader.

Johannes 14:6



Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij
zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare
Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Dus Jezus is niet alleen
zomaar een profeet. Hij is de Christus, geboren te Bethlehem en Hij zou alle
mensen vreugde brengen die willen leven naar Gods wil. Toch leven vele
mensen in zorgen en angst, ze leven zonder de vrede van God. Waarom? Omdat
ze de koninklijke titels niet kennen van de Redder van hun ziel en de ware God.
Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt,
dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een
vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart
en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Geef al uw zorgen en problemen
over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. 

God zorgt voor ons door ons Zijn Vrede te schenken. Dit is wat Jezus zei: Dit heb
Ik jullie verteld, omdat Ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen
jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld
overwonnen.’ Daarom degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun
gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven! Ik wens u
toe dat de Here van de Vrede u altijd Zijn Vrede zal laten ervaren, wat er ook
gebeurt. Laat Hij bij u allen zijn. Nederland bewaar Zijn Vrede. Het is een vrucht
van Gods Koninkrijk en behoort het Koningrijk der Nederlanden toe!!!

 



Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen
over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht.’ God schiep daarop de
mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. Zo staat het in
Genesis 1, God schiep ons, man en vrouw naar Zijn beeld en gelijkenis. Laten we
scherper kijken naar elkaar en zien of we de genade, liefde, de barmhartigheid
van de Here God in en door ons leven heen uitdragen? In Genesis 11 spraken
alle mensen één taal. En wilde zij een toren bouwen tot aan de Hemel, ze
hadden God niet meer nodig. God bracht daarom spraakverwarring. Maar
gelukkig in Handelingen 2 gaf God ons allemaal een Hemelse taal van Liefde
door ons Zijn Geest te schenken. Jezus komt uit de hemel en is belangrijker dan
enig ander. Hij staat boven alle andere mensen. Geboren uit een maagd, voor
onze zonde gestorven aan het kruis maar ook weer op de derde dag opgestaan
om ons weer één te maken. Taal, afkomst, maatschappelijke status is niet meer
belangrijk wanneer we samen tot Jezus komen. 

Vanuit de maanreligie leerde ik als kind dat de god van de Arabieren alleen
maar een taal sprak en de religieuze gebeden alleen in het Arabisch aanvaarde.
En zonder deze taal was ik vervloekt te branden in de eeuwige hel. Gelukkig liet
Jezus mij als kind al zien dat in de Hemel alle talen gesproken werd. Daarna zag
ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen
en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan
en palmtakken in de hand. Zij riepen luid: ‘Onze redding komt van onze God, die
op de troon zit en van het Lam! Door Jezus Christus heb ik weer een gezond
wereldbeeld mogen ontvangen en de God van de Bijbel laat ons een prachtig
beeld zien van wie wij Zijn door naar Zijn Zoon te kijken. We zijn kinderen van
de Allerhoogste God. 

 

 

 

https://www2.bible.com/nl/bible/75/psa.87.6


Boven alles en iedereen heb ik ontzag voor de Here God. En Hij is de God die het
belangrijk vindt dat wij op allerlei manieren ons blijven ontwikkelen. Daarom
blijf ik ook studeren, al mijn kwaliteiten benutten en wil ik in de wereld
onafhankelijk en zelfstandig zijn. In vele wereldse religies moeten vrouwen
hiervoor vechten en soms kost het zelfs hun leven. Gelukkig mag ik ook totaal
afhankelijk zijn van de Here God. En plaatst Hij ons ook tussen mensen waar we
samen in eenheid mogen komen. Verbinden is het werk van God. 

Hij is een God van verbondsrelaties en gezonde relaties.  Daarom is mijn gebed
al jaar in jaar uit: O God, maak ons volk weer tot een eenheid. Laat uw licht
schijnen, want dan zullen wij worden bevrijd van de geest verdeeldheid, de
geest van haat, de geest discriminatie en de geest van religie. Als christenen
vraagt God ons ons uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest
onder ons gelovigen tot stand heeft gebracht, door in vrede met elkaar te leven.
We mogen door eensgezindheid elkaar lief hebben, één van hart en ziel te zijn
en naar echte eenheid te streven. Door onze eenheid met Christus zijn wij het
eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem die
alles doet zoals Hij Zelf wil en goed vindt.



'Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind
ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een
voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak
kunnen vinden. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die
buiten in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de
verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De
herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. ‘Wees niet bang,’
zei hij, ‘want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. 

Het is groot nieuws voor het hele volk. 

Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here. 

Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: het kind ligt in doeken gewikkeld
in een voerbak.’ Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die
God loofden. Een hemels leger was het. ‘Ere zij God in de hoge,’ zongen zij.
‘Vrede op aarde bij de mensen die naar zijn wil leven.’ Zodra de engelen naar de
hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Kom! We gaan vlug
naar Bethlehem. Nu de Here ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar
gebeurd is.’ Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het
kind! Het lag in een voerbak. Nadat zij het hadden gezien, gingen de herders
overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel over het kind had gezegd. ' 



DAN ZULT U DE
WAARHEID KENNEN
EN DOOR DE
WAARHEID BEVRIJD
WORDEN.’

JOHANNES 8:32



HEBREEËN 12:2

Daarbij moeten wij blijven kijken
naar Jezus, die ons de weg wijst.
Hij is het doel van ons geloof. Hij
kon Zich aan het kruis laten slaan
en de schande negeren, omdat Hij
wist welke blijdschap Hem te
wachten stond. En nu zit Hij aan
de rechterzijde van de troon van
God.
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