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DE HOEKSTEEN VAN
ONZE SAMENLEVING

Langs deze weg wil ik jullie nieuwkomers verwelkomen, Echt supergaaf dat u zich

heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief. Speak Life Publishing NL heeft deze

nieuwsbrief in het leven geroepen, om u op de hoogte te houden van de activiteiten en

de onderwerpen waar we ons mee bezig gaan houden. In eerste instantie gaat het om

onze samenleving in Nederland en deze te waarborgen zoals God het ons gegeven

heeft en in Zijn gerechtigheid bouwen we aan een veilige en vredige Nederland. 

Ons is al ruim 2000 jaar geleden de Hoeksteen van de samenleving gegeven. Zoals in

Psalm 118:22 staat: De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen

geworden. Deze bouwers waren vol onrecht, slechtheid en bedrog. Maar lang leven

het blijvende Woord van God. Het breekt met ongerechtigheid en vernieuwd ons

Nederland. En hier willen wij ook als levende steen ons steentje graag aan bijdragen.

We willen u graag op de hoogte houden hoe wij bouwen en ook samen met U bidden

voor ons land. We willen samen met u staan op de enige fundering die onveranderlijk,

eeuwig en rotsvast is. Ondanks er veel negatief nieuws zich in de wereld en ons land

te ronde gaat, willen wij graag met u goed nieuws delen, opdat we samen kunnen

delen in de vreugde die ten alle tijden voor ons ligt.

Verbonden in Christus, SPEAK LIFE Publishing NL 

U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de

belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf. Efeziërs 2:20

IN HET NUMMER VAN
DEZE MAAND:

Samenleving : Culturele
diversiteit - Authenticiteit
Vrijheid - Vriendelijkheid 
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Elk van ons, transformeert naar

de diverse & authentieke

Meesterwerk van Gods Genade!

SAMENLEVING:
CULTURELE
DIVERSITEIT

'Wij hebben een hemels  culturele diversiteit. Het is een nieuw leven

in Christus dat voor elk mens is bedoeld. In dit nieuwe leven is het

van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en

evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat

om Christus, die alles in allen is. God heeft u uitgekozen en houdt van

u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid,

zachtaardigheid en geduld. ' Colossenzen 3:11-12 

Kortom laten we ons niet meeslepen met het wereldse nieuws, door

wereldse religie, valse vrede en valse diversiteit. De wereld brengt nu

eenmaal verdeeldheid en dit is niet ons erfdeel als gelovigen.  SPEAK

LIFE Publishing NL zal graag over de onderwerpen "culturele

diversiteit", "valse diversiteit" en "persoonlijke diversiteit" spreken

en schrijven.  

AUTHENTICITEIT

Authentiek, legaal en een “one of a kind” unieke nieuwe

schepping in Christus. Puur, zuiver en oprecht uzelf zijn zonder

maskers, sluiers en dubbele agenda's. Zijn wie u écht bent dat is

de ware vrijheid die we mogen ontvangen, in Christus, onze

oorsprong van alles wat is. Waar we in mogen leven en onszelf in

mogen bewegen, door het geloof. Gewoon terug naar uw

oorspronkelijke staat, hier in Nederland.  Ware authenticiteit

brengt ware vrede, vrijheid en vreugde.  



Gebedspunt : Onze samenleving

groeit elk jaar. Laten we elkaar

helpen en voor elkaar bidden

om te begrijpen wat échte

vrijheid en vrede betekent!

In de naam van Jezus Christus

VRIJHEID

De wereld probeert ons te betoveren aan alle kanten, met religie die ons in

wetten en rituelen wil binden, met menselijke bedenksels en met

dwalingen. In Christus hebben we de ware vrijheid ontvangen. Ook in

Romeinen 8:1-2 staat duidelijk dat wij een nieuwe wet hebben ontvangen.

De wet van leven, de wet van vrede. Waarom zouden we ons in Nederland

van deze vrijheid laten beroven? Is het uit angst? Want juist angst, ons

grootste vijand, is een gevangenis zonder muren!

Christus heeft ons dus de vrijheid gegeven. Dat is pas echte vrijheid! Laat u

die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. Voor wie bij

Christus Jezus hoort, is het al of niet besneden zijn volmaakt onbelangrijk.

Het enige wat telt, is geloof dat zich in liefde uit. U was zo goed op weg. Wie

heeft u ervan weerhouden de waarheid te blijven volgen?

Galaten 5:1,6-7

Deze nieuwsbrief wordt vier keer per jaar uitgegeven door:

SPEAK LIFE Publishing NL in samenwerking met Marokkaanse Christenen

NL (MCNL) en Team Arabische Christenen (TAC). Schrijf u nu ook in voor de

nieuwsbrief en ontvang de volgende nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox.

Er staan voor de volgende keer mooie, nieuwe en krachtige onderwerpen op de

agenda, die u zeker niet wilt missen.  

Inschrijving graag via de e-mail:

info@SpeakLifePublishingNL.com

O.v.v. Nieuwsbrief.

Of ga naar onze Website:

www.SpeakLifePublishingNL.com

Onder Contact vindt u onze pagina Nieuwsbrief 

waar u zich kunt aanmelden. 

VRIENDELIJKHEID

Alles vindt zijn oorsprong uit de bron van het Leven. Alles vloeit daar ook uit voort. Dat wat wij als mensen ten diepste nodig hebben is balans.

Liefde, vriendelijkheid, acceptatie, zorg, voorziening en diepe innerlijke rust. Uit de chaos van de wereld en wereldse religies zullen wij het

tegenovergestelde ontvangen zoals burn-out, stress, ziekte en heel veel onvriendelijkheid. Vriendelijkheid is een vrucht van Gods Geest. En

vriendelijkheid is in het hart van de Zoon van Gods Israël. 

Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Mattheüs 11:29
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