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WIJN EEN TEKEN VAN VREUGDE
Maar u hebt de beste wijn voor het
laatst bewaard.’ Johannes 2:10

EEN JOODS BRUILOFT
VOL VAN VREUGDE
De Here Jezus is wedergekeerd naar de
streek Galilea naar de stad Kana waar Hij op
een uitnodiging van een bruiloft is ingegaan.
In dit gebied begon de Here Jezus met het
openbaren van Zijn Heerlijkheid.

Een Joods bruiloft was vroeger echt een hele
happening en duurde wel een week lang. En
van te voren werd ervoor gezorgd dat er
tijdens het feest genoeg wijn kon worden
geschonken. Wat een vreugde!!!



WARE WIJN
Met het doen van Zijn eerste teken begint
de weg, waarop Jezus Zijn Heerlijkheid aan
de mensen openbaart een weg die echter
zal uitlopen op de kruisiging en opstanding. 
De ure waarin Hij Zijn bloed zal geven ter
verzoening van de zonde van de wereld
naderbij komt. Het wonder van de wijn dat
volgt, staat dan ook niet op zichzelf: het is
even als de  wonderbare spijzinging een
teken dat verwijst naar de ure dat Jezus Zijn
vlees en bloed zal geven als ware spijs en
ware drank voor de mensheid zoals Jezus
sprak in Johannes 6:53-56. 

DE WIJN IS OP
Wijn inschenken voor je gasten was een
teken van gastvrijheid. Groot was daarom de
verlegenheid van het bruidspaar wanneer de
wijn opraakte. Nog jaren kon hun ongastvrij
gedrag of gierigheid worden verweten. Een
dergelijke pijnlijke situatie deed zich ook
voor op die bruiloftsfeest te Kana. Ze hebben
geen wijn meer maakte de moeder van de
Here Jezus aan haar Zoon bekent. Jezus was
niet alleen op de bruiloft, Zijn leerlingen,
broers en moeder waren ook aanwezig,
wellicht omdat het goede bekende of familie
waren van zijn moeders kant.

OP ZIJN TIJD
Zijn moeder bracht het tekort onder Zijn
aandacht, maar liet aan Jezus over wanneer
en hoe Hij eventueel zou helpen. Ze was hier
bijzonder betrokken bij Zijn persoon en werk
ondanks Hij tegen haar zei: vrouw wat heb ik
met u te doen. Mijn uur is nog niet
gekomen. Wat aangeeft dat Jezus weet dat
zijn uur van zijn eerste wonder zou
aanbreken maar de Vader het uur bepaalt.



HET WONDER ZELF IS VREUGDE EN OVERVLOED
Eer de bruiloftsgasten aan tafel gingen om de eten moesten ze hun handen wassen, het was
een reinigingsritueel die voor alle Joden van toepassing was.  Nu waren er vele gasten en er
was dan ook veel water nodig. Er stonden zes  grote stenen  watervaten, en de eerste
opdracht die Jezus de dienaren vroeg, was die vaten met water te vullen en zo werden de
watervaten gevuld tot aan de rand. Het bruiloftsfeest was tenslotte al een tijd aan de gang
dus deze watervaten waren wellicht leeg of zo goed als leeg. Is het ure van de Here Jezus
dan nu toch gekomen? Dit laat de schrijver van de evangelie achterwege want hier
omschrijft hij echt het wonder zelf. De grootheid van het wonder dat stond te gebeuren: er
zou een overvloed aan wijn komen en nog van de allerbeste kwaliteit ook.

CEREMONIEMEESTER
Het water was intussen in wijn veranderd, er was nu letterlijk wijn als water. Nu kon de
vreugde worden geput uit de overvloed aan wijn. Wijn staat ook voor vreugde in de Bijbel.
Wel moest er nog officieel  worden vastgelegd dát deze verandering van water in wijn had
plaatsgevonden. Dit kon het beste gebeuren door de hoofd van de dienaren, de
ceremoniemester. Als keurmeester van spijs en van drank was hij daarvoor de aangewezen
persoon. De derde opdracht van de dienaren was dat ze de wijn brachten naar de
ceremoniemeester om zo door hem de wijn te laten keuren. Kunt u het voorstellen ze
hadden geen flauw idee waar ze getuigen van waren. En hierna krijgt de bruidegom van de
ceremoniemeester een groot compliment en wel dat hij de beste wijn voor het laatst had
bewaard.

VERWONDERLIJK
Ondanks een afwijzend antwoord liet de
moeder van de Here Jezus niet meteen alle
hoop varen. Uit het, het is nog niet mijn tijd
of het is nog niet mijn ure leidde ze
tenminste af dat Hij zeker zal ingrijpen en
instrueerde de dienaars alles te doen wat Hij
ook hen zal opdragen te doen. Al wat,
betekent in het Grieks ‘ho ti’ en in haar
woorden aan hun adres lag overigens de
volgende gedachte opgesloten: al is het nog
zo verwonderlijk, al klinkt het nog zo
onlogisch, al is het nog zo vreemd, doe alles
wat Hij van u verlangt.



EEN HEMELS LICHT
Zo prachtig dat wat God ook doet dit altijd
op Hemels niveau bewerkstelligd. Zoals
Johannes de doper geboren uit een
onvruchtbare oudere vrouw Elisabeth voor
Jezus uit gestuurd werd, 'En jij, kind, jij zult
een profeet van de Allerhoogste God worden
genoemd. Jij zult voor de Redder uitgaan
om Zijn volk voor te bereiden op Zijn komst.
Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen
worden door de vergeving van hun zonden.
Want het hart van onze God loopt over van
liefde en goedheid. Een hemels licht zal op
ons schijnen, zodat de mensen die in het
donker en de schaduw van de dood zitten,
weer kunnen zien en wij op de weg van de
vrede worden gebracht.’ ' Lucas 1:76-79

WIST U DAT
Het woord bruidegom is afgeleid van het
Griekse numphion. Het betekent, verloofde,
ondertrouwde jonge man of jonge (pas)
gehuwde man. Oorspronkelijk is het een
bijvoeglijk naamwoord ‘van de bruid’ of ‘bij
de bruid horende’ afgeleid van numphe,
huwbare jonge vrouw, bruid, verloofde of
ondertrouwde vrouw.

In de brief naar de Efeziërs wordt de kerk
van Jezus ook genoemd de bruid van
Christus en in Openbaring 19:7 staat het
volgende: Laten wij blij zijn en juichen en
Hem eren, want de tijd van de bruiloft van
het Lam is aangebroken en zijn bruid staat
klaar.

Ook spreekt Johannes de doper over de
Bruidegom in Johannes 3:29: die de bruid
heeft, is de Bruidegom. In de vergelijking
van de tien maagden in Mattheüs 25:1-13
spreekt Jezus zonder meer over Zichzelf
wanneer Hij het over de Bruidegom heeft.

Wat een vreugde te mogen lezen in en de
zekerheid te mogen hebben van Gods
Woord dat Jezus’ eerste wonder begon op
een bruiloftsfeest in Galilea en Hij als
bruidegom ook straks met ons gelovigen zal
eindigen op een hemels bruiloftsfeest van
het Lam in de eeuwigheid.

EEN BRUID! DUS GEEN
DRIE OF VIER!
'Ik zie scherp op u toe met dezelfde zorg als
waarmee God op u let. Ik heb u, zogezegd,
uitgehuwelijkt aan één man en als een kuise
bruid met Christus verbonden. Maar ik ben
bang dat uw gedachten, net als Eva door de
slang en diens sluwheid werd verleid,
afgeleid worden van de oprechte en zuivere
toewijding aan Christus. U bent veel te
goedgelovig. Zelfs als iemand u een heel
ander beeld van Jezus geeft dan wij, gelooft
u hem. Als iemand aankomt met een andere
geest dan de Heilige Geest die u hebt
ontvangen, of met een ander evangelie, dan
accepteert u dat zomaar. 2 Korinthiërs 11:2-4



GEBED
Here God, ik dank U dat U de God van Wonderen bent. Ik bid U dat U mij op de juiste
moment uitnodigt voor Uw wonderen en vreugde in mijn leven. 

Here God laat mij als Jezus op het juiste moment uitstappen wanneer U mij gevormd en
gekneed hebt en laat mij net als de dienaren op de bruiloft te Kanaän al mijn opdrachten
uitvoeren precies zoals U mij opdraagt.

Geef mij oren om Uw stem te horen en geef mij handen om water te scheppen en deze aan
de dorstige van geest uit te delen.

Ik bid U laat de vreugde van de wijn zichtbaar zijn in mijn leven in Christus. Als Uw dienaar
en als ambassadeur voor Uw Koninkrijk bid ik U dat de werken van de Heilige Geest meer en
meer geopenbaard worden opdat Jezus zichtbaar kan worden in en door mij heen voor de
wereld om mij heen en met name in Nederland. 

 In Jezus Wonderbare Naam, Amen

JOHANNES 2:1-11
Twee dagen later was er een bruiloft in het dorp Kana in Galilea. Jezusʼ moeder was er, en
ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd. Op zeker ogenblik raakte de wijn op. Jezusʼ
moeder hoorde het en ging het Hem vertellen. ‘Laat Mij met rust,’ antwoordde Hij. ‘Het is mij
n tijd nog niet.’ Zijn moeder zei tegen de bedienden: ‘Doe wat Hij u zegt.’ Er stonden zes
grote aarden kruiken, elk met een inhoud van zo’n honderd liter. Die werden bij bepaalde
gelegenheden met water gevuld, zodat men zich volgens de Joodse voorschriften kon
wassen. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul al die kruiken met water.’ Toen zij dat gedaan
hadden, zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en laat de ceremoniemeester ervan proeven.’ Zij gaven
ervan aan de ceremoniemeester, die niet wist wat er gebeurd was. Hij proefde van het water
dat wijn was geworden en riep de bruidegom. Hij zei tegen hem: ‘Wat een lekkere wijn! Hoe
is het mogelijk! Iedere en schenkt eerst de goede wijn en als de mensen dronken beginnen
te worden, pas de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard.’ Zo liet
Jezus in Kana in Galilea voor het eerst zien wie Hij was. Daar toonde Hij zijn grootheid en zijn
l leerlingen geloofden in Hem.

ONWANKELBARE
GELOVIGEN 
Wie in alles op de Here vertrouwt, is
onwankelbaar als de berg van Jeruzalem,
die er voor altijd is. Zoals rondom Jeruzalem
bergen liggen, zo is de Here  rondom Zijn
volk. Niet alleen nu, maar altijd en tot in de
eeuwigheid. Want het land van de gelovigen
zal niet onder de tirannie van de goddeloze
vijand blijven zuchten. De gelovigen zullen
dan ook niet komen tot onrechtmatige
daden. Here, wilt U het goede doen voor
eerlijke, goede mensen? Als iemand echter
van de rechte weg afdwaalt, zal hij, samen
met de ongelovigen, door de Here worden
vernietigd. Laat er vrede zijn in Israël!!!
Psalm 125 en in ons Nederland!!!
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HET WONDER VAN VERLOSSING
Wat een bevestiging van het eerste wonder en grote wonder van onze Here Jezus Christus,
het water vertegenwoordigt de reinigingsritueel uit het Oude Verbond en staat in
tegenstelling tot die wijn die Jezus geeft in het Nieuwe verbond als eerste teken en in het
bijzonder een heenwijzen naar Jezus’ offer op Golgota (betekenis Schedelberg).

Wat hier plaats vond was een teken in het Grieks sȇmeion en is een vertaling van het
Hebreeuwse  woord ȏt. In het Oude Testament was het God die wonderen en tekenen
gebruikte om Zijn volk Israël te bevrijden uit het huis van slavernij, uit Egypte, het land van
onderdrukking, slavernij en afgoderij.

SUPER BRANDING 
Het karakter van Jezus is als Gods brand, een
merkteken, Jezus is vandaag nog steeds
bezig met het bedrijf van Zijn Vader, Hij die
wonderen verricht om mensen te brengen
naar Zijn liefde en vreugde. Jezus heeft dit
gedaan als begin van de tekenen. Hij heeft
Zijn Heerlijkheid geopenbaard, en dit was
nog maar het begin. Het Woord werd een
mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij
was vol genade en waarheid en wij hebben
gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de
hemelse Vader. Johannes 1:14. 

Zijn heerlijkheid is ook Zijn Wondermacht.
Wat Jezus spreekt zal Hij ook doen. Zoals
Jezus in Johannes 1:50 voordat ze afreisde
om de bruiloft bij te gaan wonen ook aan
zijn discipelen beloofde. Je zult nog grotere
daden zien, dit hebben ze in vervulling zien
gaan. Dit wonderteken bracht hen wel tot
een dieper verstaan van Zijn Geheim. Hun
geloof werd niet alleen sterker het groeide
enorm.
 

WEES BLIJ IN DE HERE. 
IK ZEG HET NOG EENS: 
VERHEUG U IN HEM! 

FILIPPENZEN 4:4
BIJBEL


