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HOOP, GELOOF EN LIEFDE

WAAROM IS HECHTEN
Z0O BELANGRIJK?

Hechten of verbinden is heel belangrijk voor
de ontwikkeling van onze kinderen. Een
gezonde communicatie is hierbij van groot
belang. Het is een geschenk te weten, te
ervaren en te voelen dat je bij iemand hoort
die jou volledig kent, volledig accepteert en
volledig lief hebt om wie jij bent.

Een gezonde samenleving begint bij
hechten in onze eigen gezinnen en in onze
relaties omdat liefde op nummer 1 staat.




VRIJHEID

We willen allemaal in vrijheid leven, doch
aan alle kanten worden wij beperkt en zeker
ook om onze mening te uiten. Vrijheid is
zeggen wat we precies bedoelen, een
boodschap overbrengen die duidelijk is.
Vrijheid is ook verantwoordelijkheid nemen
van onze daden overeenkomstig met wat we
zeggen. Laten we elkaar de vrijheid geven
om te groeien als gezonde volwassen.
Vrijheid is elkaar niet beperken maar
luisteren naar elkaar ook daar waar
meningen verschillen.

VREDE

Het is een eer voor de mensheid om in vrede
te leven. En vrede is het grootste goed wat
GCod ons geeft. Wanneer wij de waarheid in
liefde spreken, is het niet om elkaar te
kwetsen maar om te groeien naar een vredig
pbestaan. Vrede is een staat van gezondheid,
vreugde en compleetheid, kortom het is een
totaalpakket van Shalom, Gods Vrede.

VRIENDELIJKHEID

Vriendelijke woorden zijn als zoet honing,
zoet voor de ziel en een medicijn voor onze
gebeente. Vriendelijkheid is ons niet
bezighouden met de zwakte van een ander
maar sterke punten herkennen en elkaar
bemoedigen in het overwinnen van onze
zwakheden. In de wereld van chaos, slecht
nieuws en wanorde is het van levensbelang
dat onze vriendelijkheid bekend staat bij alle

mensen.



ZEGEVIEREND GELOOF

Geloof is een enorme kracht. Het maakt het
onmogelijke mogelijk. Geweldige dingen
zijn tot stand gebracht door geloof. Nieuwe
landen werden ontdekt, nieuwe wegen
werden gemaakt enkel door geloof. Het
zegevierend geloof  leeft, zolang er
vertrouwen is op overwinning. Een mens
zonder dit vast vertrouwen zal wanneer
crisissen hem treffen spoedig verloren gaan.
Ons zegevierend geloof is elke crisis ver
vooruit te gaan en komen met oplossingen
voor de mensen in nood

ZEGENINGEN

Zegen is bedoeld om ons, een stad of een heel land tot leven te brengen. God wil dat wij tot
ons doel komen en daarom geeft Hij ons Zijn Zegen. Het is Gods karakter om te willen
zegenen en Hij verlangt ernaar om ons te zegenen. Gehoorzamen aan Gods Woord brengt
zegen. De kenmerken van Gods zegen in ons leven is eer, aanzien, gunst, welzijn,
gezondheid, overwinning en vruchtbaarheid, vrede en leven zonder angst.

De kenmerken van een vlicek kunnen zijn, geestelijke en emotionele instorting, chronische
ziekte, onvruchtbaarheid, miskraam, gebroken huwelijken, gebroken familiebetrekkingen,
financiéle tekorten, ongevallen, onnatuurlijke dood en zelfdoding, oorlogen en leven in
angst.

Wij mogen kiezen voor de zegen en het leven. De liefde is de grondlegging van alle
zegeningen.
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ZONNESTRAAL K\

De wereld wil dat wij er een egoistische leefwijze op na houden. De Me, Myself and |
houding, de zogenaamde zelfliefde. Zelfliefde zonder God liefde is narcisme. Zelfliefde met
Cod is een zonnestraaltje te zijn voor een ander. We mogen schijnen met onze talenten, en
stralen met onze gaven om een licht te zijn voor een ander.
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Ooit was de duisternis in ons maar God zei: "laat licht zijn". Het licht in ons hart schijnt nu
vooraltijd en niet alleen om onszelf te veranderen maar ook voor de mensen om ons heen.
We hoeven niet te begeren wat van een ander is en ons leven niet te vergelijken met die van
een ander. God heeft voor iedereen mens een geweldig plan en een prachtige bestemming
die uniek is. En hierbij mogen we anderen helpen te wijzen naar God meesterplan.

Let your light shine bright, sunshinel!ll



GEVAARLIJKE KRITIEK

De tegenstander van zegevierend geloof is ongeloof. Deze negatieve geest is een
destructieve macht. Hij doodt alle bekwaamheid om te bouwen. En alle hoop om te
verbeteren. In plaats van moed schept het slecht moedeloosheid. In plaats van vertrouwen
baart creéert het wantrouwen. Dit is de tactiek van de duivel. Hij is een meester in het
afbreken en in het verwoesten. Hij ontmoedigt gezinnen, hele steden en zelfs natién. Zijn
zaad is strooien met valse religie, slecht nieuws, verwarring en ongeloof. En zijn einddoel is
de dood. Naar deze kritiek moeten we echt stoppen te luisteren want de ware God wil het
leven. De ware God wil bouwen. En Hij wil daar waar geen hoop is weer nieuwe hoop
scheppen. Negatieve kritiek is heel gevaarlijk, zij verlamd een hele samenleving door angst
en terreur. Stop te luisteren naar al deze stemmen.

Geloof neemt nooit genoegen met negatief nieuws, negatief kritiek en negatieve resultaten.

NUTTIGE KRITIEK

Nuttige kritiek waarvoor wij dankbaar
mogen zijn bestaat ook. Wanneer kritiek uit
liefde voortkomt en wordt gebracht om te
verbeteren, om samen te brengen en om te
overwinnen voor een veiligere omgeving
voor de Nederlander en alle gezinnen.

Opbouwende kritiek is nuttig wanneer er
een oprechte bedoeling is om verbeteringen
aan te brengen. Dan is zij een bewijs dat
nederlagen kan doen verkeren in
overwinningen.

We kunnen dus klagen en mopperen over
alle omstandigheden die op ons af komen
maar dit brengt alleen maar moedeloosheid
voort in onze eigen ziel. Moeten wij ons
leven lang dan ingesteld zijn op angst, haat,
wrok, bitterheid en wantrouwen
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Nee natuurlijk niet, we hebben een blijde
verwachting mee te helpen, om te bouwen
met groot geloof. Het is een geloofsstap om
radicaal te zijn en de vervulling te zien van
de heerlijke belofte van elk woord van God
door Zijn liefde.

GEZONDE WOORDEN ZIJN

ALS EEN BOOM VAN LEVEN,
VERKEERDE WOORDEN RICHTEN
ECHTER SCHADE AAN.
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